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Voorwoord:  
 
 
Hallo allemaal,  
 
Inmiddels is het meer dan een jaar geleden dat we samen hebben kunnen 
zwemmen. Dat is erg jammer en natuurlijk missen wij elkaar, de gezelligheid en het 
zwemmen.  
Wij horen als kwek redactie van meerdere mensen dat het zwemmen en de 
gezelligheid, ons wekelijkse sport- uitje erg gemist wordt… helaas moeten we 
omwille van onze gezondheid nog even volhouden totdat het weer mag en 
verantwoord is om samen te gaan zwemmen. 
 
We hoorden ook van een aantal verhuizingen. Er lijkt een soort stoelendans op 
sommige plekken te hebben plaatsgevonden. Niels is naar IJsselmuiden verhuisd, 
Gerben naar het oude appartement van Niels. Jari was druk aan het klussen en is 
op zichzelf gaan wonen. In deze kwek laat Jari vol trots haar nieuwe woonplek zien 
kun je haar verhuisbericht vinden.   
 
Daarnaast zijn er wat bijzondere verjaardagen gevierd. Door de coronamaatregelen 
wel in aangepaste vorm, maar Gerben die 30 geworden is en Henk Slot die 60 
geworden is, zijn zeker niet vergeten door de mensen om hen heen.  
En Luuk en Marie Bosch zijn 50 jaar getrouwd. Ook hier zijn leuke pagina’s 
gemaakt door hun dochters Jacqueline en Selma.  
 
Na jaren van organiseren en collecteren voor het Fonds gehandicapten sport geeft 
Ad Theil het stokje over. Hier kun je ook meer over lezen in deze kwek. Ad, in ieder 
geval bedankt voor deze jarenlange bijdrage en inzet.  
 
Bij het maken van deze kwek heeft het bestuur ook geholpen om met extra oren, 
ogen en inspiratie een leuke en waardevolle kwek te maken.  
We hopen dat jullie er veel lees en puzzelplezier aan hebben. We zijn jullie zeker 
niet vergeten en vinden betrokkenheid naar elkaar heel belangrijk.  
 
Houdt vol tot we weer kunnen en mogen zwemmen!  
 
 
Groeten van Wouter, Marjanne,  
Hanneke, Henriette, Gera en Erika.  

 
 
 
 



 

 

Van de Bestuurstafel… 
 
 
Het is bijna niet te geloven, maar inmiddels kunnen we al een jaar niet zwemmen. 
Ons gezellige zwemuurtje wordt dan ook ontzettend gemist.  
 
Als bestuursleden spreken we af en toe vrijwilligers en pupillen en de eerste vraag is 
altijd ‘Wanneer mogen we weer zwemmen?’. Helaas kunnen we daar nog steeds 
geen antwoord op geven.  
Door de huidige maatregelen is het op dit moment ook niet mogelijk om de 
Algemene Ledenvergadering te houden.  
 
We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zodra er meer nieuws is 
zullen we dit in ieder geval via e-mail met jullie delen. 
 
Om toch in contact te blijven met elkaar hebben we ons best gedaan om weer een 
goed gevulde KWEK voor jullie te maken. We wensen jullie veel leesplezier. 
 
Let een beetje op elkaar en blijf gezond.  
 
Bestuur Ons Zwemuurtje 
 
 
 
 

 
 
Bestuur Ons Zwemuurtje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hebben jullie ook zo’n last van corona-kilo’s nu we niet meer kunnen zwemmen? Speel dan het 
‘Gooi en beweeg’ spel.  
 

1. Gooi met een dobbelsteen 

2. Doe samen of alleen de beweging na op de afbeelding onder het getal dat je gooit.  

3. Heb je dit gedaan dan zet je een kruis door deze beweging.  

4. Gooi opnieuw met de dobbelsteen. Probeer de kaart helemaal vol te maken.  

 

 

 

 

Kort Paasverhaal:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GERBEN’S GEZONDE RECEPT:  

 

Ingrediënten:  

blokjes kaas 

plakjes kookworst gehalveerd 

tomaatjes 

ronde worteltjes 

druifjes 

En verder 

Halve aubergine 

2 pompoenpitten voor de ogen 

1 worteltje voor de snavel en de voeten 

satéprikkers 



 

 

Zo maak je het 

Snij de aubergine in de lengte doormidden. We gebruiken de helft.  

Verwijder het groen. Prik de pompoenpitten in de smalle kant van de aubergine. Dit zijn de 

oogjes. 

Leg de aubergine op een stevige ondergrond. Dit kan een stuk karton zijn, verpakt in folie, 

of een snijplank. Iets waarop je het gemakkelijk . 

Snij een worteltje doormidden en snijd hier een snaveltje en 2 pootjes uit. De pootjes leg je 

er gewoon tegenaan. 

 

 

Begin nu met het rijgen van de satéprikkers.  

De prikkers steek je rondom in de aubergine. 

Variatietip:  

Je kunt ook plakjes komkommer, stukjes ananas, een augurkje of zilveruitje nemen. Prik 

alle onderdelen op de prikker. 



 

 

Heb jij ideeën voor de kwek?  

Samen kunnen we er een mooie kwek van maken… 

               

Ps. Inspiratie voor de kwek? Geef het door aan Hanneke, Wouter, Marjanne en Henriette 

of mail naar info@onszwemuurtje.nl 

mailto:info@onszwemuurtje.nl


 

 

Wist je dat…… 

 
➢ Wij jullie allemaal heel erg missen 
➢ En natuurlijk balen dat we niet kunnen zwemmen 

➢ Veel zwemmers ook het zwemmen en de andere zwemmers missen.  
➢ Marianne veel last van haar rug had en minder goed lopen kon. 

➢ Zij zich nu weer met rollator kan voortbewegen 
➢ Zij haar rolstoel de deur heeft uit gedaan.  

➢ Jarno ziek geweest is 
➢ We helaas niet weten hoe het nu met hem gaat.  

➢ Marjanne al een jaar aan het revalideren van corona.  
➢ Henriette uit gegleden is met de gladheid 

➢ Zij haar voet gekneusd had 

➢ De genezing lange duurde dan zij verwacht had 
➢ Hanneke een ware beestenboel heeft 

➢ Twee honden en twee konijnen maken het feest compleet 
➢ Hun konijn slimmer was dan haar baas 

➢ Het konijn een hele zak voer had gevonden 😉  

➢ Esther Albers leuk werk heeft op de Lenteheuvel 
➢ Ook van de Linde in Hasselt er van onze zwemmers leuke foto’s voorbij 

komen op facebook 
➢ Nico het gelukkig wel gezellig vind op zijn groep 

➢ Jari ook druk aan het klussen was voor haar nieuwe woonplek 
➢ Zij op zichzelf gaat wonen in de Hazelaar in Hasselt 

➢ In deze kwek foto’s van haar appartement en een verhuisbericht staan 
➢ Niels Simonse verhuisd is naar het Kerkepad in IJsselmuiden. 

➢ Niels zijn wens hiermee uitkomt om in IJsselmuiden te kunnen gaan 
wonen 

➢ Wij hopen dat we in de volgende kwek zijn nieuwe woonplek ook mogen 

bewonderen. 
➢ Gerben verhuisd is naar het eerdere appartement van Niels.  

➢ Gerben alweer 30 jaar is geworden en door een oproep van familie 
ongetwijfeld veel kaarten heeft gekregen. 

➢ Henk Slot, de glasboer, 60 jaar is geworden 
➢ Hij in de krant Genemuiden actueel stond. 

➢ Wij op facebook zagen dat Luuk en Marie Bosch 60 jaar getrouwd zijn 
➢ Wij hun dochters hebben gevraagd een leuke pagina te maken voor in de 

kwek als verrassing.  
➢ Marjanne en Wouter bijna 25 jaar getrouwd zijn 

➢ Wij het als redactie van de kwek en als bestuur beweging ook belangrijk 
vinden nu we niet kunnen zwemmen.  

➢ Jullie daarom ook naast het lekkere recept, de gezonde variant kunnen 
vinden.  

 

 
 



 

 

Verhuisbericht van Jari:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verhaal: Meneer Egel op bezoek 
  

 

Op een mooie lentedag,liep ik buiten in mijn tuintje en ik keek omhoog en daar tussen de wolkjes 

stond de zon te stralen dat het een lieve lust was. 

 

Plots werd mijn aandacht naar iets beneden mij getrokken,..Zag ik het nou goed? 

 

Zomaar, vanuit het niets,kwam er zowaar een klein egeltje mijn tuintje intrippelen. 

 

Ik zag hem gaan ,. ik zag hem zoeken,tussen de blaadjes de steentjes.. ja werkelijk in alle hoeken. 

 

Ik dacht ,. ik ga eens vragen wat Meneertje Egel kwijt is en waarvoor hij nu zo naarstig heen en 

weer dribbelde, van links naar rechts en huppetee zijn kleine wiggelpootjes weer de andere kant op, 

zijn spitse natte snoetje her en der ergens induwende en al woelende met zijn kleine pootjes baande 

hij zich een paadje door mijn tuintje. 

 

Ik liep langzaam op hem toe en vroeg heel zachtjes,want ik wilde hem niet laten schrikken,..Nee 

natuurlijk niet! 

 

Hallo Meneertje Egel, als ik zo vrij mag zijn en U vragen mag.... 

"Bent U misschien iets kwijt of wellicht verloren misschien? 

Ik zie U zo zoeken, .. Kan ik U ergens mee helpen?.. 

 

Ietwat verschrikt hief Meneertje Egel zijn snoetje op naar mij,keek mij verbaasd en wat gestoord 

aan met zijn zwarte kleine kraaloogjes en mormelde iets van.. 

"mum uhm num" en hij liep weer door. 

 

Zo trippel trippel langs mij heen,zonder nog aandacht te schenken aan mijn vraag. 

 

Ik bukte en tikte hem aan en Au, Au ,. Verdorie die scherpe stekeltjes ook en vroeg nu ietsjes 

luider,... 

 

"Meneertje Egel, goedemiddag,.."Waar bent U toch naar op zoek?" 

En wederom keek hij mij ietwat verschrikt aan met zijn zwarte kraaloogjes en murmelde 

opnieuw,.."mum uhm num". 

 

Een beetje verlegen en om zichzelf beter hoorbaar te maken ging "Meneertje Egel" even op zijn 

achterpootjes staan. 

Nou ,..als je het dan toch zo nodig en zo graag perse wil weten en U mij maar blijft storen: "Ik ben 

vannacht op zoek gegaan naar wat eten en ben toen zowaar mijn brilletje verloren. En het is nogal 

een ding weet U,want zonder mijn brilletje kan ik alles niet meer zo goed zien. 

 

Maar nu U mij toch zo nodig moet storen in mijn zoektocht, wilde ik U vragen,.. 

"Heeft U misschien, heel misschien, mijn brilletje hier ergens gezien?". 

 

Ik bukte mij ook ietsjes verder en zei; Ohh wat vind ik dat nu toch ontzettend jammer voor U 

Meneer Egel, maar,.. Nee, dat is mij niet opgevallen. 

Ik heb helaas niets gezien wat op een brilletje lijkt". 

 

Maar zeker en heel graag wil ik U helpen zoeken. Ik kijk wel even aan deze kant tussen de struiken 

en als U dan daar even tussen mijn mooie rozen wil kijken,.. 



 

 

 

" Uhm Num Num" zei Meneertje Egel. 

 

Ik zakte op mijn knieeen en tuurde over de grond,.keek tussen de takjes en blaadjes , maar zag niets 

wat ook maar enigzins op een brilletje leek. 

 

Van links naar rechts en weer terug. 

Ik kreeg zowaar een beetje last van mijn rug. 

Eventjes zitten en eventjes rusten dan maar. 

 

Ik keek en keek nog eens rond,.maar waar was Meneertje Egel nu en ik riep: 

"Meneertje Egel,..heeft U hem toevallig al gevonden?!". 

Waar was hij nou toch?.. 

 

Plots zag ik hem trippelen op zijn kleine wiggel waggelpootjes een eindje verder van mij vandaan. 

 

"Meneer Egel.. waar gaat U nu zo snel naar toe? Stopt U toch even alstublieft!". 

 

Maar Meneertje Egel murmelde,." Mum Uhm Num" en bleef lopen met een vaartje steeds verder en 

verder van mij vandaan. 

Ik stond ietwat verbaasd op,. veegde mijn inmiddels vies geworden handen schoon. 

"He bah,alles onder het zand". 

 

En terwijl ik opkeek nogmaals richting Meneertje Egel, om te kijken waar hij nu was gebleven,... 

 

Van links naar rechts,.. 

 

Was Meneertje Egel ervandoor gegaan en dat zonder ook maar even een dankjewel! Nou mooi was 

dat!,,, 

 

Ik riep nog 1 keer,... maar niets,.helemaal niets, geen enkel teken,.. 

Ik knipperde eens met mijn ogen en kneep mezelf eens in de arm,.. Au! 

 

Was dit nu werkelijk gebeurd?..Of had ik zitten dromen? 

Ik zal het wel nooit te weten komen ben ik bang,.. 

Want tot op de dag van vandaag heb ik nimmer meer Meneertje Egel in mijn tuintje voorbij zien 

komen,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samen aan de snert 
Door Genemuiden Actueel) Het team van Boudesteyn Hypotheken en Verzekeringen 

deelde vandaag tientallen liters erwtensoep uit. Alle klanten konden één voor één 

een lekker emmertje snert ophalen bij Brasserie van Dijk.  

Ingeborg Boudesteyn legt uit: "Vandaag hebben wij een groot deel van onze relaties in 

Genemuiden, in deze soms lastige tijden, een hart onder de riem willen steken. Gerralt van 

Dijk wilde voor ons een grote hoeveelheid snert maken die wij vervolgens konden uitdelen aan 

particuliere klanten en MKB relaties. Ook Philadelphia, De Akkerwinde, De Meente, Muiderheim 

en De Wijkwieg konden rekenen op een portie van de oer-Hollandse kost. De mensen die het 

afhaalden konden gelijk een blik werpen in de brasserie om te zien hoe leuk deze is 

geworden." 

Het team van Boudesteyn kan naar eigen zeggen niet wachten tot de tijden beter worden: 

"Blijf gezond en probeer lief te zijn voor elkaar. Een litertje snert zorgde op Blue Monday in 

ieder geval voor vele blijde gezichten. We vonden het leuk om u allen weer te treffen." De 

onderneming deed de actie samen met verzekeringsmaatschappij NH1816. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Al sinds het bestaan van Ons Zwemuurtje is Ad Theil coördinator van de collecte 

voor het Fonds Gehandicaptensport in Hasselt. Dit jaar neemt hij na jarenlang 

trouwe dienst afscheid. Velen zullen Ad uit het verleden ook kennen als vrijwilliger 

van Ons Zwemuurtje. We willen hem in deze KWEK ontzettend bedanken voor zijn 

inzet in de afgelopen jaren.  

Gelukkig hebben we in Mariska Marcus een opvolgster gevonden voor de collecte in 

Hasselt. Hier zijn we ontzettend blij mee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen om niet met collectebussen langs de huizen 
te gaan voor het Fonds Gehandicaptensport. In plaats daarvan is er een digitale 
collectebus aangemaakt.  
 
Ga naar www.gehandicaptensport.digicollect.nl en typ in de zoekbalk (rechts 
bovenin) ‘Zwemvereniging Ons Zwemuurtje’. Vervolgens kom je op de pagina van 
onze digitale collectebus. Deze link kun je met iedereen die je kent delen. Vijftig 
procent van de opbrengst gaat naar onze vereniging.  

 

 

 

http://www.gehandicaptensport.digicollect.nl/


 

 

Wat jullie zoal bezig houdt:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Weten jullie nog… deze gezellig en 

sportieve sportdag?  
 

Deze foto’s zijn van het sporten bij Wellness Center Zwartewaterland in 

Genemuiden op 28 mei 2016  (heet nu The Training Club Zwartewater) 

Foto’s met dank aan Martin Korpershoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dat was zweten, het was 

best warm deze dag.  

 

Maar wat was het gezellig 

samen sporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Kleurplaat:  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wie er allemaal jarig zijn 
 

 

 

 
 
       
April   2 Klaas Kwakkel   1960 
   4 Bennie Kranghand  1982 
   6 Renate van Dalfsen  1965 
   20 Riet de Jong   1935 
 
       
Mei   1 Wouter Smit   1972 

1 Nico Wielink   1974 
3 Gre Beens   1938 

   26 Jolanda Huisjes  1995 
 
 

Juni   6 Marije Dijkhof   1991 
9 Hanna Jose Huisbrink  1998 
17 Aliene Smelt    1975 

   19 Henri Tuin   1963 
   28 Geertje van Marle  1954 
   29 Heditha Huisbrink  2000 
 

 
 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en natuurlijk een hele fijne dag 
toegewenst! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Henrieke's knutselpagina 

 
Ei-mobile 

Wat heb je nodig: 

• Papier. 

• Stiften. 

• Schaar. 

• Wol. 

• Naald. 

Leuk effect en simpel om te maken is een ei-mobile. 
Begin met het tekenen van eieren van verschillende grootte. Knip deze eieren dan uit 

het papier. Neem een beetje stevig papier dan blijven de eieren beter in vorm. 
Nu kun je de eieren aan beide kanten gaan versieren. Dat kan net als je doet met 

echte eieren op verschillende manieren. Allemaal stippen erop tekenen, lijnen van 
links naar rechts of van boven naar beneden. Zigzag lijnen, sterretjes, vierkantjes of 
andere figuren. En per ei kun je ook nog eens allerlei combinaties gebruiken en 

natuurlijk heel veel verschillende kleuren. 
Als je meerdere eieren gekleurd hebt dan kun je ze met een stuk wol onder elkaar 

gaan hangen. Gebruik hier eventueel een naald voor om de draad door het papier te 
krijgen. Je kan een lange slinger maken of een aantal slingers naast elkaar ophangen 
aan het plafond.. 

Tip 

• Zo'n ei-mobile hangt ook erg leuk voor het raam. 

 

 



 

 

Gerbens lekkere recept: Paaskoekjes bakken 

BENODIGDHEDEN 

o Benodigheden 

o Deegroller 

INGREDIËNTEN 

o 500 gr bloem 

o 250 gr boter 

o 220 gr suiker 

o 2 eieren 

o 1 tl vanille extract 

o snufje zout 

o Versieren met 

o 200 gr poedersuiker 

o Paassprinkles 

o  

1. Klop de boter en suiker samen in een kom. Meng goed door tot het egaal en romig is 

geworden. 

2. Voeg het ei en het vanille extract toe. Zeef de bloem uit boven de kom en mix tot een 

egaal deeg. 

3. Neem een stuk bakpapier en leg hier het deeg op. Hierbovenop komt een tweede 

stuk bakpapier en rol het nu uit tot een dunne lap. Leg het minimaal een uur in de 

koelkast 

4. Na het uur verwarm je de oven voor op 180˚C. 

5. Leg het deeg op een met bloem bestoven aanrecht en rol dunner uit tot het mooi 

glad is. 

6. Gebruik je uitstekers en leg de uitgestoken koekjes op een bakplaat met bakpapier 

bekleed. Past het niet op een plaat, bak de koekjes dan in twee gedeeltes. 

7. Bak de koekjes 10-12 minuten in de voorverwarmde oven of tot ze goudbruin zijn aan 

de randjes. Dan zijn ze in principe gaar. 

8. Haal uit de oven en laat even afkoelen. Net uit de oven zijn ze nog een beetje zacht 

en breken snel. Even geduld dus. Na een paar minuten leg je ze op een rek om 

volledig af te koelen. 

Versieren: Maak icing door poedersuiker te mengen met een beetje water en doe dit over 

de koekjes. Gebruik de sprinkles meteen of laat ze blanco. 

 



 

 

Hanne José en Heditha 
 
Hoi allemaal,  
 
Heditha is de afgelopen tijd erg druk geweest: van sneeuwpoppen maken tot 
schuurdeuren verven (dat laatste was nogal een verrassing). Maar waar ze vooral 
erg druk mee is geweest is diamond painting. Ze heeft al zoveel kaarten gemaakt, 
die we natuurlijk ook weer versturen. Wat kan ze dit goed!  
Behalve kaarten heeft ze ook dit prachtige 'diamond schilderij'  gemaakt. En wat is 
ze trots! Thuis vinden we hem super mooi, hij hangt in de keuken. Wat vinden jullie 
ervan? 
 
Groetjes,  
Hanne-José en Heditha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zwemmende pen van Wouter Smit 
 

 
Hallo Allemaal ik ben Wouter Smit. 
 
Ik ben geboren op 1 mei 1972 in Dronten. 
In 1985 zijn mijn ouders samen met mijn broers en zus verhuist naar kampen. 
Daar heb ik tot mijn trouwen gewoond. 
 
Na alle opleidingen ben ik begonnen met werken bij de Boni in Genemuiden. 
Doordat ik een keer mocht invallen voor Marjanne (mijn vrouw) 
Ben ik besmet geraakt met het virus en zwem elke week met veel plezier. 
We hopen beide nog lang te mogen helpen met het zwemuurtje. 
Buiten het zwemuurtje werk ik door de weeks op Logistiek bij Scania in  
Zwolle. 
 
Op zondag ben ik in de morgen dienst koster in de Protestantse kerk in  
IJsselmuiden. 
In de rest van de vrije tijd genieten we veel van de natuur, zoals lopen in  
de bossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ps. Ik geef de volgende zwemmende pen door aan Erik en zijn vader.  



 

 

Feest in maart: Marie en Luuk zijn 50 jaar getrouwd! 
 
De meeste van jullie kennen Marietje wel, de moeder van Ron. Maar ook Marietje die vanuit 
Zwolle andere leden van ‘Ons Zwemuurtje’  mee neemt naar Genemuiden. Jarenlang heeft 
Marietje ook in het bestuur gezeten van ‘Ons Zwemuurtje’. Elke zaterdag was ze te vinden in de 
kantine of ergens in het zwembad.  
 

Marietje heeft ook een man en Ron natuurlijk een vader. Deze man hebben jullie 
misschien wel eens een keertje gezien als Marietje een keer niet naar 
Genemuiden kon komen. Sommige kennen hem misschien wel van naam: Luuk.  
Nou, deze 2 waren 4 maart 50 jaar getrouwd. Dat is natuurlijk een feestje waard. 
 
Woensdagavond hebben we geprobeerd om in alle stilte het huis te versieren. 
Alleen lukt dat niet zo goed, want er kwamen allerlei mensen voorbij wandelen, 
die heel hard riepen: GEFELICITEERD! De man van Marietje, Luuk, werd heel 

nieuwsgierig en probeerde te horen of hij iets bekends kon ontdekken. Dat was niet gelukt, maar 
Marietje en Luuk hadden geen idee wie het waren. Wij wel!  
 
Door alle coronamaatregelen verwachten Luuk en 
Marietje niks aan visite of wat dan ook. Een paar zussen 
van Marietje kwamen om 10 uur nog even langs om een 
hele mooie boog met witte papieren bloemen en een 
bord met 50 voor de deur te zetten. Het zag er prachtig 
uit.  
 
Luuk en Marietje waren al heel erg blij met het versierde 
huis en mooie boog. En vonden het heel fijn dat het toch 
nog een klein beetje feest was. Een heel klein ieniemienie-feestje. Maar wat gebeurde er? Opeens 
kwamen een zus en schoonzus van Luuk langs! Buren kwamen even een kijken nemen. Daar 
kwamen ook de schoonouders van Selma (dochter van Marietje en Luuk), Selma zelf,  de andere 
dochter Jacqueline, vrienden van Luuk en Marietje opeens te voorschijn! Marietje en Luuk snapten 
er helemaal niks van.  
 

Er kwam een feestelijke auto aanrijden. 2 mannen in goudkleurige 
pakken stapten uit de auto. Zetten hun goudkleurige petten op, 
pakten allemaal ballonnen en draaiden harde feestmuziek. Een 
meneer hing nog even wat 
slingers op. De ander begon te 
kletsen tegen Luuk en Marietje. 
Beide mannen gaven een hele 
grote ballon met 50 erop aan 

Luuk en Marietje. En begonnen te zingen. Iedereen op straat 
deed natuurlijk mee. Samen een polonaise gedanst, dat werd 
een hele lange rij met al die afstand tussen elkaar, maar dat 
mocht de pret niet drukken.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Marietje en Luuk wisten niet zo goed wat er allemaal gebeurden, ze dachten dat door alle 
maatregels dat er niks zou gebeuren. Nadat iedereen weer 
vertrokken waren zaten Luuk en Marietje nog even na te 
genieten op de bank. Regelmatig werd er aangebeld en 
stond er weer een bloemist voor de deur met prachtige 
bossen bloemen! Tussen door werd er nog even een stukje 
hartvormige taart gegeten.  
 
 
En daar zit je dan in je huiskamer na te denken wat er 
allemaal is gebeurd.  Luuk en Marietje dachten rustig te kunnen zitten op de bank, maar daar 
werden ze nogmaals verrast met een videoboodschap van verschillende mensen.  
 
 
50 jaar getrouwd zijn is toch heel bijzonder en zeker een feestje waard. Dagen erna, en nu nog, 
hebben ze het er nog over, hoe bijzonder leuk het was! Vooral in zo’n tijd als nu genieten we er 
extra veel van! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


